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GROENE TUINKERK
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Ds. K.van der Niet
Collecte: Diaconie

Ds. J. A. Roetselaar
Collecte: Kerk

Ds. C.L. der Rooij
Collecte: Diaconie

Ds. L. Tamminga
Collecte: Kerk

ADRIAEN ds. CorBert de ds. Hans Schaap | ds.Hans Schaap | ds. Dirk van rond de feestdagen
JANSZKERK Rooij viering Heilig Vreeswijk Ml 12,
Kasteelweg 50 Avondmaal

10.00 uur: ko + kn | 10.00 uur: ko + kn [ 10.00 uur: ko + kn | 10.00 uur: ko + kn |Zie voor de diensten
PELGRIMSKERK ds. D. van VreeswijK dhr. G. Slingerland | ds. G. van Meijeren | ds. H. Schaap rond de feestdagen
Reyerdijk 51 blz. 12.

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: Zie voor de diensten

rond de feestdagen
blz. 12.

+ KA + Verwarming + Verwarming + Verwarming
10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: Zie voor de diensten
Nw. SONNEBURGH |ds. A.L.A. den dhr. R.L. Verkaik dhr. R.L. Antes ds. A. Christ rond de feestdagen
Besten blz. 12.
10.30 uur: 10.30 uur: Zaterdag 21-12
MEERWEIDE Dhr. G. Slingerland Ds.C.L.de Rooij | 1430 uur:
Kerstviering
Ds. E. van Halsema
MAASSTAD 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Ziekenhuis, Dhr. Emile Boley Dhr Ad Besems Dhr. Alex Olsen Dhr. Emile Boleij
Maasstadzaal Geestelijk Verzorger Boeddhistische Geestelijk Verzorger
Maasstad ziekenhuis bijeenkomst Maasstad ziekenhuis
11.00 uur: 11.00 uur:
SMEETSLAND Dhr. G. Kruit Mw. J. Immerzeel
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk
Dominee vacant

Adriaen Janszkerk +
Ambulant Predikant
Groene Tuinkerk

Ds. J. Schaap
010-3040233

06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl

Pelgrimskerk

Ds. D. van Vreeswijk
06-1963 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

Meerweide

Ds. EAA.van Halsema

06-46 64 22 98

rianne.van.halsema@aafje.nl

Smeetsland
Mw. Karin Bos

karin.bos@aafje.nl

Debbie Schroder

dschroder@aafje.nl

Sonneburgh,

locatie Ravenswaard

Dhr. Johan Bos
06-500 206 92

johan.bos@sonneburgh.nl

Groene Tuinkerk
Mw. M. van Weerden

06 - 140 509 68

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
Ferdy van Mastrigt

06 -36541515

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog

06-497473 56

pastoraat@kerkinijsselmonde.nl|

groenetuin.kerkelijk@gmail.co




Van de redactie

Kerstkind: Het Licht van Hoop en
Vrede

De feestdagen naderen en met hen
komt de magie van Kerstmis, een tijd
van vreugde, samenzijn en reflectie. In
het hart van deze viering staat het
Kerstkind, een symbool van hoop,
liefde en nieuw begin. Het verhaal van
het Kerstkind, geboren in een
eenvoudige stal, herinnert ons eraan
dat zelfs in de meest bescheiden
omstandigheden, grootse dingen
kunnen gebeuren. Het Kerstkind
brengt een boodschap van vrede in
een wereld die momenteel geteisterd
wordt doar conflicten en
verdeeldheid. Het herinnert ons eraan
dat de ware geest van Kerstmis niet te
vinden is in de pracht en praal, maar
in de eenvoudige gebaren van
vriendelijkheid en medeleven. Het is
een tijd om stil te staan bij wat echt
belangrijk is: familie, vriendschap, ons
geloof en wellicht de vreugde van
geven met Sinterklaas of Kerst.

In deze volle kersteditie vindt u geen
pagina Kunst en het verhaal, maar wel
veel informatie over wat er wordt
georganiseerd rond de kerstdagen.
Het is alweer de laatste editie van 2024
waarin we het hele jaaru op de
hoogte hebben gehouden van allerlei
wetenswaardigheden van onze
kerken.

In het nieuwe jaar 2025 gaan we op
onze vertouwde wijze verder met het
uinspireren en informeren met onze
artikelen in het kerkblad.

Namens de gehele redactie heel
fijne kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar toegewenst!

Gerrit Buizer
Redactielid

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt uin een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com.
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Overdenking

Een kerstkind

Naar aanleiding van Jesaja 9: 1-6

'Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven.’
Misschien heeft u deze tekst vroeger wel uit uw hoofd
moeten leren. Het is een hele bekende tekst, een tekst
die vaak gelezen wordt tijdens advent, de tijd voor
kerst. Of tijdens een kerstviering.

De geboorte van een (klein}kind roept altijd heel veel
op. Zelfs als je geen kinderen mocht ontvangen. Want
zelfs dan, de geboorte van een neefje, een buurmeisje,
het is toch vaak een gebeuren wat heel veel oproept.
Vooral vreugde. Zelfs menig atheist ziet in de geboorte
van een kind iets van een wonder. Een nieuw schepsel.
En ik denk vooral om dit. Het is een teken van hoop.
Een nieuwe toekomst. Dat te midden van al datgene
wat je soms somber maakt, verdrietig maakt, opeens
dat nieuwe leven er is. Zo ook bij de profeet Jesaja.

Als hij de situatie van zijn land gaat beschrijven, dan
gebruikt hij eerst donkere beelden. Een land in
benauwdheid, in angst en in diepe duisternis. En we
kennen allemaal wel die beelden. Helaas. Oock in
diezelfde regio. En dan toch, dit is niet het enige! Daar
moet je niet in blijven hangen. En dat doet Jesaja ook
niet. Hij vervolgt zijn profetie. Want wat ziet hij? Een
schitterend licht!

Maar waar komt dat licht toch vandaan? ‘De Heer van
de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot
stand, dat wil zeggen: God laat het Licht doorbreken.
God zelf schenkt een koningszoon!

Maar een exacte naam, .... die horen we niet in Jesaja 9.
Maar wel dit: ‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons
gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze
namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is
zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd.

En ... zou je niet moeten zeggen, dat juist Jezus, eeuwen
later, niet die wonderbare raadsman is? Al die woorden
die Hij gesproken heeft. Door mensen op te roepen tot
een ander leven. Denk aan de Bergrede.

En blijkt Jezus niet die goddelijke held te zijn? Want Hij
is toch, die alles heeft overwonnen, het kwaad, de
ziekte, de dood en ellende.

En is Jezus niet de eeuwige Vader? Hij is het toch, de
vertrouwenspersoon bij uitstek, voor ons, die ons nooit
in de steek laat? Die voor ons bidt, voor ons in de bres
springt. Die ons opwacht.

Is Jezus niet die vredevorst? Hij is het toch, die vrede

sticht tussen mensen; liefde predikt in plaats van haat?
Is Hij het niet die de vrede tot stand heeft gebracht met
God? Verzoening gedaan voor ons. Zodat wij in vrede
verder zouden kunnen leven.

Het is advent. Een nieuw kerkelijk jaar. We gaan op weg
naar kerst. Het feest van de komst, van de geboorte van
Jezus Christus. We vieren dat opnieuw in een tijd met
heel veel duisternis. En dan toch, dan toch. Het licht
heeft geschenen in deze wereld. Het licht schijnt

in deze wereld. Jezus Christus. Een Wonderbare
raadsman, een Goddelijke held, een Eeuwige vader, een
Vredevorst.

4 )

God lof! Nu is gekomen
Gods aangename tijd:
de Koning onzer dromen,
de Heer der heerlijkheid
treedt, zonder praal en pracht,
in onze wereld binnen,
om hier te overwinnen
de duivel en zijn macht.

Ds. Dirk van Vreeswijk




De kerstwens

Het was kerstavond en de Heer keek naar Zijn kinderen
daar beneden. Het was ongeveer 2000 jaar na de
geboorte van Zijn Zoon toen Hij Zijn jongste engel
aansprak en zei: “Ga naar de aarde en breng mij het
goede dat deze dag heeft gebracht” De engel vloog naar
beneden om op missie te gaan. Er was al veel gedaan om
de geboorte van Christus te eren. Op deze dag was ereen
staakt het vuren bij oorlogen, alle kerken en kathedralen
waren afgebouwd en alle mooiste boeken waren
geschreven. Met nog maar weinig tijd vroeg de engel
zich af wat hij dan wel moest vinden.

Terwijl hij over de aarde vloog hoorde hij plots een geluid
van kerkklokken. Het geluid was zo mooi en deed hem
denken aan Gods stem. Toen hij naar beneden keek, zag
hij dat het geluid van een kleine kerk afkwam, er klonk
Stille Nacht. Toen de laatste klank klonk, hoorde hij een
stem zingen binnenin de kerk. Al snel kwam er een
tweede stem en niet veel later klonk een heel koor door
de nacht. Betoverd door wat hij hoorde merkte de engel
op dat hij bleef luisteren. Hij vloog verder door de nacht,
terwijl hij overal prachtige liederen hoorde, vanuit grote
steden tot aan kleine dorpjes. Hij hoorde kleine
melodieén en grote orkesten, koren en mensen die alleen
ingetogen zongen, maar waar hij ook luisterde, overal
vond hij hoop in de harten van de mensen.

Hij plukte het lied uit de lucht en hield het bij zich.
Misschien was het al voldoende om aan de Heer te laten
zien, want het liet de grootste blijdschap zien bij mensen
die in diep verdriet zaten. Maar ondanks dat dit al ‘het
goede van Kerst' liet zien, besloot de engel toch nog door
te zoeken. Er moest meer zijn. Dus hij vloog verder door
de nacht toen hij ineens een gebed van een vader
hoorde. De engel keek opnieuw naar beneden en hoorde
de man bidden dat hij wenste zijn kind weer te zien,
omdat het kerst was en hij zijn kind al lang niet had
gezien. De engel dacht niet verder na en ging opzoek
naar het verloren kind.

Ze stond op de hoek in de sneeuw, ze leek klein in een
heel grote stad. Aan de overkant was een oude stadsbar,
een die alleen eenzame mensen wisten te vinden. De
gasten die daar waren keken nagenoeg alleen naar hun
glas en zagen de jonge vrouw niet. De barman van de bar
die er al jaren werkte en alleen gaf om zijn bar en de
kassa stond ook nu weer te werken. Hij was niet
getrouwd, ging nooit op vakantie en kwam alleen maar
in de bar, hij was er dag en nacht. Maar voor de gasten
was hij de veilige haven voor een snel veranderde wereld.
Opeens ging de deur open en liep een klein kind naar
binnen. De barman kon zich niet herinneren dat er ooit
een kind in zijn bar was geweest. Maar voordat hij het
kind iets kon vragen begon het kind te praten. Hij vroeg
hem of hij wist dat er een vrouw buiten stond die niet
naar huis kon. De barman keek naar buiten en zag de

jonge vrouw aan de overkant staan. De barman vroeg
aan het kind hoe hij wist dat die vrouw niet naar huis kon.
Het kind antwoordde: "Op deze nacht van alle nachten
zou degene die thuis moesten zijn, allang thuis zijn."

De barman keek naar de jonge vrouw en dacht na over
wat het kind had gezegd. Naar een paar seconden
nadenken liep hij langzaam naar de kassa en haalde bijna
al het geld eruit. Hij kwam achter de bar vandaan en
volgde het kind over de straat. ledereen in de bar keek
hoe de barman met de vrouw sprak. Na een paar
minuten stopte een taxi en stapte de vrouw in. De
barman zij tegen de chauffeur: “Naar het vliegveld.” De
taxi vertrok, de barman keek om maar zag dat het kind
verdwenen was. Wat nog vreemder was, terwijl zijn
voetsporen in de sneeuw duidelijk zichtbaar waren, zag
hij de voetsporen van het kind niet. De barman liep weer
naar binnen en vroeg aan zijn gasten of zij het kind weg
hadden zien gaan, maar geen van hen had daarop gelet,
want ze keken allemaal naar de vertrekkende taxi. Later
zouden de gasten het hebben gehad over het
wonderbaarlijke voorval. Die avond hoefde niemand te
betalen voor zijn drankje.

Later die nacht keerde de engel terug naar de hemel en
plaatste in de Heers hand 'de wens van een persoon voor
de blijdschap van een ander. En terwijl de engel verder
ging, keek de Heer naar zijn hand en glimlachte.

Vertaling: Esther Kooij
Bron: https://inspire21.com/christmas-wish/



Van Greensleeves naar What child is this

Greensleeves is een oud Engels volksliedje, een
traditional, in de vorm van een romanesca.

Een "ballad"” met deze naam werd door Richard Jones in
september 1580 geregistreerd bij de Londense
Stationer's Company. De melodie is te vinden in
verschillende laat-16e-eeuwse en vroeg-17e-eeuwse
bronnen, zoals het Ballet MS Lute Book en Het Luitboek
van Thysius, en wordt eveneens in een aantal
handschriften bewaard in de Seeley Historical Library
van de Universiteit van Cambridge.

Volgens de overlevering zou Greensleeves
gecomponeerd zijn door Hendrik VIl voor zijn geliefde,
de toekomstige koningin Anna Boleyn.

Het lied werd geschreven door de Engelsman Vaughan
Williams (1872-1958). Hij was een dominee en
schoolmeester. Greensleeves werd een geliefd stuk door
luitfluiters gebruikt. Vanaf 1865 deed de melodie dienst
als een Christmas Carol en het werd de basis voor het
Kerstlied What child is this.

What child is this is een Christmas Carol waarvan de tekst
geschreven is door William Chatterton Dix (1837-1898).
Hij is bekend geworden als schrijver van christelijke
liederen. Hij was leidinggevende bij een verzekerings-
maatschappij toen hij bezig was met de tekst. Hijis op
29-jarige leeftijd getroffen door een ernstige ziekte wat
hem bijna zijn leven kostte. Maanden lag hij op bed en
hij maakte een geestelijke vernieuwing mee door de
Bijbel te gaan lezen.

Zo ging hij christelijke liederen schrijven waaronder
What child is this. De tekst is gebaseerd op het gedicht
The Manger Throne (de kribbetroon). De Engelse
componist en organist John Stainer (1840-1901)
verbond de tekst met Greensleeves.

In het liedboek is het ook opgenomen als Kom vier het
feest met mij, geschreven door Elbert Smelt. De beide
liederen zijn door tientallen seculaire artiesten
opgenomen.

B suyr

De originele vertaling in het Nederlands is als volgt:
Wat voor kind is dit

Wat voor kind is dit, te rusten gelegd,
Slapend op Maria's schoot?

Dat engelen begroeten met lieve zangen
Terwijl herders wacht houden?

Dit, dit is Christus de Koning

Wien herders bewaken en engelen bezingen
Haast! Haast om Hem lof te brengen

De baby, de zoon van Maria

Waarom ligt hijin zo'n geringe plaats

Waar os en ezel voeden

Goede christenen vreest, voor zondaars hier
Pleit het stille Woord

Nagels, speer zullen Hem doorsteken

Het kruis zal worden gedragen voor mij, voor jou
Wees gegroet ! Het vlees geworden Woord

De baby, de zoon van Maria

Dus brengt Hem wierook, goud en mirre

Kom landman, konng om Hem te erkennen

De Koning der Koningen brengt behoudenis

Laat liefhebbende harten Hem op de troon zetten
Verheft, verheft een lied in de hoge

De maagd zingt haar slaapliedje

Vreugde, vreugde want Christus is geboren

De baby, de zoon van Maria

Ronald van Pelt
r.peltd8@upcmail.nl

LT
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Gezamenlijke berichten

Even voorstellen

Mijn naam is Johan Bos en ik woon in Ridderkerk. Vanaf 1
november ben ik de geestelijk verzorger van Sonneburgh aan
de Ravenswaard. Een droom die in vervulling is gegaan. Als
onervaren hbo-theoloog solliciteerde ik al eens in 1999 naar de
functie, maar toen lukte het niet. Nu wel, en ik heb er veel zin in.

Misschien hebben u en jij iets van 'die kennen we' Dat kan
kloppen, want vanaf december 2003 tot en met december 2008
was ik actief als kerkelijk werker voor de Hervormde Gemeente
lJsselmonde en bezocht ik gemeenteleden in de zorgcentra van
lJsselmonde. Ock ga ik met enige regelmaat voor in de Groene
Tuinkerk en Meerweide.

Na 21 jaar dus weer terug in
lisselmonde. Ik hoop op een fijne tijd
en ontmoetingen met u allen.

*t********i*t

De Adriaen Janszkerk, Groene Tuinkerk en Pelgrimskerk
nodigen u uit voor de jaarlijkse gezamenlijke Kerstviering
voor senioren. Tijdens de koffie en bij de lunch is er
alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten!

Dinsdag 17 december 2024 in de Groene Tuinkerk

Inloop met koffie vanaf 10:15 uur
11:15 uur— de viering m.m.v. Karin de Rooy
12:15 uur—de lunch
Om ongeveer 13:45 ronden we af.

Geef u op voor 15 december bij:

Corrie Biezepol (Pelgrimskerk)
corriebiezepol@hotmail.com — 0623000933
Mathea van Dam (Groene Tuinkerk)
marithea@ziggo.nl — 0642427749
Adrie Fonteine (Adriaen Janszkerk)
a.j.fonteine@gmail.com — 0636529733

Laat u het weten als vervoer een probleem is?
De toegang is gratis. Er zal wel een collecte zijn, bestemd voor
het werk van de stichting ‘Ontmoeting’.
We zien u graag op dinsdag 17 december
in de Groene Tuinkerk!

De voorbereidingsgroep Kerstviering senioren
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Bijbelse dagboekjes 2025

De dagboekjes voor 2025 zijn
beschikbaar voor wie
belangstelling heeft. Wie een
dagboekje wil ontvangen, kan
contact opnemen:

Bijbels
dagboek

Voor Meerweide en Sonneburgh:
Helma Paul 06 3867 2108.

In de Pelgrimskerk liggen ze in de
kerk.

Voor de Adriaen Janszkerk: Wil Schuijer 06 3071
1980

Met vriendelijke groeten,
De diaconie
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In deze serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van de Al applicatie Copilot is een samenvatting

gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven.

Het boek Exodus, het tweede boek van de Pentateuch,
vertelt het verhaal van de bevrijding van de Israélieten
uit de slavernij in Egypte en hun reis naar het beloofde
land. Het boek is verdeeld in drie hoofdgedeelten: de
onderdrukking in Egypte, de uittocht en de reis naar de
Sinai, en de wetgeving en het verbond bij de Sinai.

1. Onderdrukking in Egypte (Hoofdstukken 1-2)

De Israélieten worden onderdrukt door een nieuwe
farao die hen als een bedreiging ziet. Hij beveelt dat alle
pasgeboren jongens in de Nijl moeten worden gegooid.
Mozes wordt geboren, gered door de dochter van de
farao en opgevoed aan het hof. Na het doden van een
Egyptenaar vlucht hij naar Midian.

2. De Uittocht (Hoofdstukken 3-15)

God verschijnt aan Mozes in een brandende braamstruik
en geeft hem de opdracht om de Israélieten te
bevrijden. Mozes en zijn broer Adron confronteren de
farao, die weigert het volk te laten gaan. God stuurt tien
plagen over Egypte: bloed in de Nijl, kikkers, luizen,
vliegen, veepest, zweren, hagel, sprinkhanen, duisternis
en de dood van de eerstgeborenen. Na de tiende plaag

laat de farao de Israélieten gaan. Ze vieren de eerste
Pesach en vertrekken.

Bij de Rode Zee achtervolgt de farao hen, maar God
splijt de zee zodat de Israélieten kunnen ontsnappen.
De Egyptische soldaten verdrinken.

3. Reis naar de Sinai en Wetgeving (Hoofdstukken
16-40)

In de woestijn klaagt het volk over gebrek aan voedsel
en water. God voorziet in manna en water uit een rots.
Bij de Sinai sluit God een verbond met Israél en geeft de
Tien Geboden, die de basis vormen voor de wetgeving
en het morele leven van de Israélieten. Mozes ontvangt
instructies voor de bouw van de tabernakel, een heilige
tent waar God onder zijn volk zal wonen.

Terwijl Mozes op de berg is, maken de Israélieten een
gouden kalf om te aanbidden. Mozes pleit voor genade
en herstelt het verbond. De tabernakel wordt gebouwd
en Gods aanwezigheid daalt neer. Dit markeert een
nieuw begin voor de Israélieten als Gods volk, met een
centrale plaats voor aanbidding en gemeenschap met
God.

Thema's

- Bevrijding en Verlossing: Exodus benadrukt Gods macht
om te bevrijden en te redden, zoals gezien in de uittocht
uit Egypte.

- Verbond en Wetgeving: Het boek introduceert de Tien
Geboden en andere wetten, die de basis vormen voor het
leven van Israél als Gods volk.

= Gods Aanwezigheid: Van de brandende braamstruik tot
de tabernakel, Gods aanwezigheid is een centraal thema.

Symboliek

- Het Pascha: Symboliseert verlossing en bescherming
door het bloed van het lam, een voorafschaduwing van
Christus.

- De Rode Zee: Staat voor bevrijding en de vernietiging
van de vijand.

- De Tabernakel: Vertegenwoordigt Geds verlangen om te
wonen onder zijn volk.

Theologische Betekenis

Exodus legt de basis voor het begrip van verlossing en
verbond in de Bijbel. Het toont Gods trouw aan zijn
beloften en zijn verlangen naar een relatie met zijn volk.
De wetgeving benadrukt de heiligheid en
rechtvaardigheid van God en de noodzaak van
gehoorzaamheid.

Historische en Culturele Context

Exodus speelt zich af in de late bronstijd, een periode van
grote politieke en sociale veranderingen in het oude
Nabije Oosten. De slavernij in Egypte en de
daaropvolgende uittocht weerspiegelen historische
realiteiten van onderdrukking en migratie. De wetten en
rituelen in Exodus zijn diep geworteld in de cultuur en
religie van het oude Israél en hebben blijvende invioed
op het jodendom en christendom.
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31 Vrouwenkledij uit India 33 Hartstikke 34 Zwart-witte zeevogel 35 Wijnoogst, m.b.t. plaats en jaar
36 Gezelschapsspel 38 Wolachtige kunstvezel 39 Beurscomplex in Amsterdam 40 Ex-speler van

PSV en FC Barcelona 41 Slowakije (op auto's) 42 Wereldantidopingagentschap (afk.) 43 Persoonlijk
vnw. 44 Lid van een hemels koor 47 Qud-Noorse dondergod 48 Symbool voor barium 49 Leugen

in de rechtbank 51 Symbool voor seleen 52 Blijde boodschap 56 Multicultureel geheel 58 Serie in
Meerdijk (afk.) 59 Reclamefilmpje 61 Inderdaad (afk.) 62 Hoofdrolspeelster in Lucas 1:26-35 65 Numeri
bijvoorbeeld 69 Antilope 71 Immoreel 75 Boerderij 79 Vliegenraam 80 Jezus van Nazareth, koning
der Joden (Lat. afk.) 82 Sierplant 84 Chauffage 88 Nul graden 90 Rooms-katholiek (afk.) 91 Zangeres
Caterina (1931-2024) 94 Loofboom 95 Mohammedaanse godsdienst 98 Omgeving 99 Symbool

voor radon 100 Zachtgekookt 102 Gereed 103 Tafelgast 104 Onvruchtbaar 105 Schuilnaam 107 o
Huidaandoening 109 Internationaal noodsein 110 Droog (wijn) 111 Blauwwit metaal 113 Museum {;,‘,'
in New York 115 Herkauwer 116 Lengtemaat (afk.) 117 Rij stilstaand verkeer 118 Detectiemiddel 120
Keelontsteking 123 Passagier 125 Extra beveiligde inrichting (afk.) 126 In het Hebreeuws is het roeach,

in het Grieks pneuma 128 Soep die sinds begin 2019 officieel Nederlands erfgoed is 129 Mededeling

rond 25 december.

VERTICAAL %:\\
2 Dier in een typische kerststal 3 Sport van Michael van Gerwen 4 Nagerecht 5 Kleur 6 Enzovoort b
(afk.) 7 Glad 8 Beroep van Eppe Gremdaat 9 Groet 10 Afkerig van het genoemde 11 Gekneed /
mengsel 12 Nauwe stroom 13 Cayennepeperplant 14 Kabeljauw 15 In tegenstelling tot (afk.) 16 “
Onmeetbaar getal 17 Schaatsondergrond 21 Ongeveer 22 Christianisatie 24 De aartsvader Jakob 26 "é

Turkije (op auto's) 30 Geitenbaardje 32 Nederlandse ex-langebaanschaatser 35 Rekening 37 Snuiter, =
snaak 38 Overdosis (afk.) 39 Maritiem bedrijf 40 Koolstofmonaoxice 45 Dierenverblijf 46 Edelsteen -
47 Scheepsvloer 48 Stad in lrak 50 Loofboom 51 Woonplaats (verouderd) 53 Vlaams mobieltje 54 E
Baskische terroristen (1959-2018) 55 Hier in Frankrijk 57 Basis voor Eva volgens Genesis 2:21-25

60 Grootmoeder 63 Stad in Brazilié 64 Verhoogde toon 65 Uiting van walging 66 Uitroep van %
ontevredenheid 67 Niet welwillend 68 Gezellig, feestelijk klimaat in december 70 Protestantse Kerk /
in Nederland (afk.) 72 Voorwaartse stoot 73 Naaldboom 74 Jamie de Engelse tv-kok 76 Grondsoort

77 Verenigde Arabische Emiraten (afk.) 78 Loofboom 80 Sneeuwhut 81 Europese rivier 83 Gezongen
toneelstuk 84 Reden voor onderkoeling 85 Verkeersonderricht 86 Bezitloos 87 Betaaldvoetbalclub
88 Plaats in Limburg 89 Betreden 92 Alternatief voor erop 93 Tocht met een spoorvoertuig 96

Niet scherp 97 Voertuig van de Kerstman 98 Lesgever 101 Reststof van verbranding 102 Plaats in
Overijssel 104 Deel van een breuk 106 Beeld in de publieke opinie 108 Spectaculair onggr‘p'\l 110
Mijnheer de koning! 111 Eetlust 112 Balkend geluid 114 Tand 117 Bewonderaar 119 Remisysteem
(afk.) 121 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (afk.) 122 Betaaldvoetbalclub 124 Verenigde Staten
(afk.) 127 Symbool voor tantaal.
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Kerstdiensten en lezen

22.00 uur: 10.00 uur: 10.30 uur:
ds. Hans Schaap Ds. J. Schaap ds. Jacob
Schneider
.20.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko+kn 10.00 uur: ko +kn 19.30 uur: ko +kn
ds. D. van VreeswijK ds. D. van Vreeswijk| ds. C.M. van Loon ds. D. van Vreeswijk .
14:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur:

Kerstherberg met| Ds. mw. H. Hummel| Dhr. R.L. Antes
diverse activiteiten| mmv "de Zaaiers" |QOudjaarsdienst
zie blz. 22. Collecte: Kinderen in | Collecte Diaconie
de knel + Verwarming | + Verwarming

09:45 uur: 10:00 uur: 10.00 uur:
mw. G. de Kwant- |ds. P. Muller dhr.R.L. Antes
van der Vlist

Bijbelleesrooster december

rondag Facharia 14:1-11
maardag Zachera 14:12-21
dinsdag Psalm 115
woensdag | lesaja 40-1-11
donderdar | Jesaja 40:12-20
vrigiag esapn 40:37-31
zatesdag Psalin 126
zondas 2 Petrus 3:1-9
maandsg 2 Petrues 3:10-18
dinsdag Psalm 50

S Want Veely od

vradag Sefania 3:1 8
satevdag Selanja 3:3-13

— L L] )
rondas Sefanja 3:14-20 i ‘ » A '_‘ p k
masndag | Psalm44:18 ‘. i "l ‘c s r‘ ”'4( c y A
dinsdag Paalm 44:10-27 : 'h )
woensdag Lucas 1:1-25 -
duriendag Luscas 1:26-38

vrivdan Psalm 145

raterdng icha 5:1-R

zenilag Luas 1:39-56

maandag Lucas 1.57-66

dinsadag Lucas 1:67-B0 r}.?ﬁr’“—kb'ird*:rmhtﬂ al
woensdaa | Luras 2:1-21

donderdag | Psalm 98

wrijtag Pualm 07

ratcrdag Psalm &

sondsg Luscas 3:22-35

maandag Lucas 236-30

dinudag [T

Sueas 157 4




VANUIT DE GROENE TUINKERK

December

De dagen zijn weer kort, we leven toe naar Kerst -het feest
van licht- midden in de donkerste periode van het jaar. In
de kerstnacht wordt als vanouds Psalm 2 gelezen en
gezongen. De psalm maakt ook deel uit van de Messiah
van Handel. 'Waarom woeden de volken?' De psalm
beschrijft wat er gaande is in de wereld: oorlog en geweld,
machthebbers die onderdrukken. Een donkere tijd in de
wereld. God grijpt in. Dan gaat het opeens over een zoon,
over een koning van recht. In deze koning herkennen we
Jezus. Een kwetsbare baby wordt het begin van iets
nieuws, van een rijk van vrede en recht.

Advent en Kerst

In de adventsperiode staan we stil bij wat komt met Kerst:
de geboorte van Jezus. Gods licht kwam op de wereld.
Wat de Schriftlezingen en de liturgische schikkingen
betreft volgen we het leesrooster voor Advent & Kerst
2024 en sluiten we aan bij het jaarthema van de
Protestantse Kerk ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods
Kaninkrijk. Op zondag 15 december staan ook de
kerstattenties voor de gemeenteleden van 80+ (en de
gemeenteleden in de zorgcentra) weer klaar in de kerk,
verzorgd door de contactpersonen van de pastorale raad.
Aan de kerstmorgenviering hoopt ons koor "De Zaaiers"
muzikale medewerking te verlenen.

Advent en Kerst door de week

Ook dit jaar vliegen er weer een paar (kerstjengelen door
de wijken. Het kan gebeuren dat er anoniem één biju
langs komt tijdens de adventsweken, en dat u daarna een
kaart of een klein cadeautje in uw brievenbus vindt met
als afzender ‘van uw kerstengel...

o

Hartelijke groet van uw kerstengel van de
Groene Tuinkerk, Rotterdam-lJsselmonde

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

Kerstengelen gebakken door Carla Tims

Kerstviering

En hebt u al in uw agenda staan dat we op dinsdagmorgen
17 december weer een gezamenlijke Seniorenkerstviering
met de Adriaen Janszkerk en de Pelgrimskerk houden?
Elders in dit kerkblad kunt u er meer over lezen.

Hebt u 60k al in uw agenda staan dat op dinsdagmiddag
24 december onze kerk een Kerstherberg geworden is? De
middag start in de Groene Tuinkerk en vervolgt daarna in
Bolnes, de kerk aan de Maas, met een maaltijd, samenzang
en avonddienst. Elders in dit kerkblad leest u ook hier
meer over.

De gesprekskring en de gebedskring

Op de laatste woensdagochtend van november komt de
maandelijkse gesprekskring nog een keer bij elkaar.

Als altijd om 10:30 uur (inloop vanaf 10:00 uur). In
december is er geen gesprekskring, in het nieuwe jaar
pakken we de draad weer op. De gebedskring is op
woensdagochtend 11 december om 12:00 uur. Welkom!
(U mag er ook gewoon bij aanwezig zijn zonder dat u zelf
hardop bidt of u kunt ons gebed vragen)

Pastoralia

Er gebeurt best veel aan lief en aan leed. In de pastorale
raad overleggen we met elkaar wat wijs is om te doen.
Mocht u om de één of andere reden behoefte hebben aan
pastoraal contact met en/of een pastoraal bezoek van ds.
Hans Schaap of mij, laat het ons dan vooral weten.
Voorbede of een dankgebed vragen voor ‘s zondags in de
kerkdienst kan ook. leder die het nodig heeft: kracht en
sterkte toegewenst en toegebeden!

13
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Tot slot
En ik sluit hier deze keer af met een lied als een gebed:
“Geef vrede, Heer, geef vrede...”

Geef vrede, Heer, geefvrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
Geef vrede, Heer, geefvrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons heeft geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Met hartelijke groet,

Marjan van Weerden,
Kerkelijk werker
M 06 14050968

HET KERSTENGELPROJECT

Vorig jaar hebben er
Kerstengelen 'gevlogen’
gedurende de vier
weken van Advent. Zij
stopten wekelijks een
kleine attentie bij
iemand in de brievenbus,
die wel wat aandacht
verdiende.

Ock dit jaar vliegen er weer engelen uit!

Op 1 december a.s. start in de Groene Tuinkerk weer ons
Kerstengelproject.

De engelen doen een klein presentje in de brievenbus,
met daarbij een briefje met de tekst “Hartelijke groet
van uw kerstengel”. Geniet er maar van, als er een engel
bij u langskomt!

Als u een reactie wilt geven op, of over het
Kerstengelproject, of iets kwijt wilt aan een
(bezorg)engel, kan dat via ons contactmailadres:
kerstengel.groenetuinkerk@gmail.com

Carla Tims, contactpersoon van het Kerstengelproject
Groene Tuinkerk

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher

01-12: Dhr. A. van Splunter
08-12: Dhr. R.A. de Bruin
15-12: Dhr. J. Jongenotter
22-12: Dhr. AJ. Kooiman
25-12: Dhr. G.J. Buizer

SING INN

Houdt u van zingen?

Op woensdag 4 december is er
om 13.30 uur weer een Sing Inn
in de Kerk aan de Maas.
Gezellig samen zingen onder leiding van Wim en Ria
Keijzer, met aan de piano Jan van der Meer.

Er is een mooi programma met liederen uit allerlei
bronnen, en het is natuurlijk Sinterklaastijd en Advent,
wie weet welke bijzondere liederen daarover langs
komen. Om 13.30 uur staat er thee en koffie klaaren is
er tijd om elkaar te groeten.

Het programma is afgelopen om ongeveer 15.30 uur, er
kan dan nog nagepraat worden.

Aanmelden is niet nodig. De toegang is vrij, er staat wel
een spaardoos voor wie wat wil bijdragen.

ALS NIEUW - LEVEN IN HET LICHT - Beelden van hoop

Wij willen in de Kerstherberg een tentoonstelling
organiseren rond het thema ‘Beelden van Hoop'.

En daar hebben we uw hulp bij nodig!

We zijn op zoek naar verhalen, voorwerpen, gedichten,
foto'’s , of teksten uit de bijbel of liedboek, die u hoop of
extra kracht geven.

Al die verschillende verhalen willen we vormgeven met
foto's en de begeleidende teksten van u en die
tentoonstellen in de Kerstherberg.

Ook willen we korte filmpjes maken, waarin verteld kan
worden wat u of jou - in het leven - hoop gegeven heeft.

Als u of jij een bijdrage wilt leveren, neem dan contact
op met Gerrit Buizer (tel. 06-23659447/010-4830764 )
of CarlaTims (010-4827585).

Dan helpen wij om er een mooi kunststukje van te
maken voor de tentoonstelling.

Groet van Carla Tims



BLOEMENDIENST
Zondag 20 oktober
Mw. Van Strien mocht op
19 oktober 85 jaar worden i

fondag 27 oktober .
Op 26 oktober vierde dhr. Hagendijk zijn 85e verjaardag
en er was ook een boeket voor mw. Verschoaor, ter
bemoediging.

Zondag 3 november
Mw. Kruithof werd op 2 november 87 jaar en mw.

Huisman bereikte op 4 november de zeer hoge leeftijd
van 99 jaar!

Zondag 10 november
Vandaag gaan de bloemen naar de fam. De Jong die op
21 november 55 jaar getrouwd zijn.

Alle mensen die iets te vieren hadden van harte
gefeliciteerd en mw. Verschoor het beste met de
knieproblemen.

Bedankje:

Beste mensen, hartelijk dank voor de bloemen vanwege
mijn verjaardag. De bos stond prachtig op mijn kamer
in verpleeghuis Smeetsland.

Allemaal hartelijk dank en de groeten van Tineke Quak.

Hartelijke bloemengroeten van:

Reini van der Meer 06 2194 7617
Joke Busse 06 4869 6235

Foto's van de gezamenlijke lunch Zaterdag

9 November te Bolnes.

Er werd een gezamenlijke maaltijd georganiseerd voor
de leden van de Groene Tuinkerk en de Kerk aan de
Maas op zaterdag 9 november.

Het was reuze gezellig en goed bezocht door de leden
van beide kerken. Er staan meerdere foto's op de
websites van de kerken.

Hieronder een aantal foto's.

f KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren

aan: Kerkelijk Burerau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam

of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Overleden:
Mw. N. Valster — van Spingelen (97)

Ingekomen:
Mw. A. Wassen

Rectificatie door redactie:
Ingekomen:

uit Barendrecht,
Voorkeurslid:

Mw. Y. Poldermans

KWARTAALPROJECT VAN DE DIACONIE

Project Huis van Lydia via Marianne Melenberg
Begin van het jaar is er een bijzonder project op mijn
pad gekomen. In Almelo in Huis van Lydia wordt
duurzaam, uvitwasbaar maandverband genaaid voor
meisjes en vrouwen wonend in een gebied, waar geen
maandverband beschikbaar is. De meisjes blijven om
die reden weg van school, vrouwen verdienen geen
geld omdat ze gedwongen thuis moeten blijven.

Dit naaiproject heb ik onder de aandacht gebracht van
de diakonie en in oktober is er een prachtig bedrag
ontvangen om dit project te ondersteunen. Heel blij
mee, want daar kunnen mooie dingen mee worden
gedaan. Mijntje Haakmeester is de initiatiefneemster
van dit project en die laat ik dan ook graag aan het
woord:

Hallo lieve broeders en zusters,

Marianne Melenberg heeft mij gevraagd om een stukje
te schrijven voor jullie decemberblad. Wat is het fijn om
te weten dat ons project “uitwasbaar maandverband”
gedragen wordt door jullie.

Hoe is het begonnen, ik
(Mijntje) kwam via Jeugd
met een Opdracht’ uit
Heidebeek in aanraking met
dit project.

Met een paar andere dames

hebben we in 2020 voor het eerst 200 tasjes Days for
Girls kits uitgedeeld. De meisjes en vrouwen kregen ook
een stukje voorlichting over hun lichaam en de
menstruatie-cyclus. De reactie toen was “waarom
wisten wij dit niet?” Schaamte en onreinheid speelt een
grote rol.

Toen kwam corona en ben ik in 2022 voor het eerst met
een ander team van Jeugd met een Opdracht' naar

15
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Madagaskar geweest. Daar was de armoede ook groot.
In het huis waar we logeerden was overdag geen water
en geen stroom. Setra en Mirana zijn de ouders en
samen met hun 4 kinderen sliepen zij toen voor ons op
1 kamer met matrasjes op de grond, zodat wij in hun
bedden konden slapen. Setra en Mirana hebben een
school gestart in Antananarivo de hoofdstad van
Madagaskar. Daar hebben we alle meisjes vanaf 10 jaar
uitleg gegeven en een tasje met maandverband
gegeven.

Ook op 2 andere scholen hebben we mogen uitdelen en
vervolgens gingen we naar de "bush’, 6 uur reizen over
275 km! Ook daar in totaal 250 meisjes en vrouwen blij
gemaakt. En tot onze schrik sliepen we in strohutjes!
Maar we hadden het niet willen missen!

Er zijn in de afgelopen periode 4 dozen, met per doos
50 tasjes (20 kg) naar Madagaskar gestuurd, gelukkig
allemaal goed aangekomen! Er staan nu 2 dozen klaar
voor India!

In het Huis van Lydia komen heel veel mensen om aan
dit project mee te helpen. Ook vluchtelingen die nog in
het AZC verblijven, helpen mee.

Er is altijd heel veel materiaal nodig, katoen, flanel, pul,
washandjes, stukjes zeep en heeeeel veel nieuw
ondergoed .

We willen namelijk dat elk tasje een cadeau is voor de
vrouwen en meisjes. Vaak is dit het enige cadeau dat ze
in hun leven krijgen. Zo hoeven ze geen school of werk
te missen en is de kans op infectie kleiner omdat ze
geen oude lappen hoeven te gebruiken.

We zijn heel erg blij dat we hen
kunnen voorzien, maar er blijft
ook steeds weer geld nodig om
de materialen aan te schaffen.

Het is heel fijn om te weten dat jullie ons hierin steunen!

Namens het Huis van Lydia in Almelo heel erg bedanki!

Mijntje Haakmeester

Kerstherberg 2024

Bericht over de kerstherberg 2024

24 december 'Groene Tuinkerk' 14.00 uur
Kerstthema: " Klokken van hoop"

U heeft het vast al in uw agenda staan: de kerstmiddag
van dinsdag 24 december in de Groene Tuinkerk.

Dit jaar vieren we de kerstherberg weer tegelijk in de
Kerk aan de Maas en in de Groene Tuinkerk. Er worden
vanaf 14.00 uur overeenkomende inloopactiviteiten
aangeboden’

We heten U van harte welkom in het kerkgebouw van

de Groene Tuinkerk te |Jsselmonde.

Vanaf 14.00 uur kunt u er binnenlopen om de gezellige

kerstsfeer te proeven, rond te kijken of om mee te doen

aan het programma. Er is plaats voor iedereen. Neem
dus gerust familie, buren en vrienden mee.

We maken u nu alvast enthousiast door het noemen van

de onderdelen.

- we starten om 14.00 uur met het kerstcafé met koffie,
thee of warme chacolademelk. Met iets lekkers erbij!

- Het Dickenskoortje verblijdt ons met zoetgevooisde
kerstliederen om 14.30 uur.

- In beide kerken zal vanaf 22 december een heuse
tentoonstelling zijn van Kersthuisjes en Kerstklokken.
U kunt hiervoor neg uw huisjes of klokken aanleveren.

- Ook zal er een liturgische schikking te zien zijn tijdens
de kerstherberg én de kerstmorgen.

- eris in de zaal een creatieve hoek waar jong en oud
naar hartelust kunnen vormgeven onder leiding van
Carla Tims en Reini van der Meer.

- aanwezig zijn kerstlegpuzzels om met z'n allen in
elkaar te leggen.

- Er kunnen artikelen van de wereldwinkel worden
aangeschaft.

- De kerstpubquiz in elkaar gedraaid door Hans
Luijendijk start om 15.30 uur. Dit gaat met teams.

- Om 16.30 uur zal de Verhalenverteller Ton van Schaik
ons een mooi verhaal laten horen in een gezellige
ambiance.

- Na dit programma sluiten we onze kerstmiddag om
17.00 uur af, en is er de mogelijkheid om in de Kerk
aan de Maas deel te nemen aan:

- Maaltijd om 17.30 uur via inschrijflijsten.

- Kerstsamenzang vangt aan om 18.30 uur.

- De Kerstavondviering met het thema : "Klokken van
hoop" met als voorganger Ria Keijzer begint om 19.30
uur, en er is een projectkoor. Houdt U van zingen? U
kunt u zich hiervoor aanmelden bij Wim of Ria keijzer,
tel 06-5022 8250 of ria.keizer@casema.nl De repetities
zijn op 16 en 23 decomber van 14.00 uur tot 16.00 uur.

- Vanaf 20.30 uur sluiten we de kerstavond af door
nagenieten met gluhwein, warme chocolademelk of
koffie en thee.



Kerkbalans

Het einde van het jaar nadert snel en daarmee ook de
afronding van onze actie Kerkbalans 2024. We willen
iedereen die al een bijdrage heeft geleverd hartelijk
bedanken voor hun steun en toewijding. Uw giften
maken het mogelijk om onze kerk en haar activiteiten te
blijven ondersteunen.

Voor degenen die hun toegezegde bijdrage nog niet
hebben kunnen overmaken, willen we u vriendelijk
herinneren aan het belang van uw steun. Uw bijdrage is
essentieel voor het voortbestaan van onze gemeenschap
en het uitvoeren van onze missie. Met uw hulp kunnen
we blijven investeren in belangrijke projecten, zoals het
onderhoud van ons kerkgebouw, het organiseren van
gemeenschapsactiviteiten en het ondersteunen van
degenen die het nodig hebben.

bijdrage voor het einde van 2024 over
te maken. Elke gift, groot of klein,

maakt een verschil en helpt ons om Actie

samen een sterke en betrokken

Kerkbalans

gemeenschap te blijven vormen.

Mocht u vragen hebben over de betaling of hulp nodig
hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met
ondergetekende. We staan klaar om u te helpen.

Nogmaals, hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid.

Samen bouwen we aan een bloeiende toekomst voor

onze kerk.

Met vriendelijke groet,
Annet de Ruiter
namens het College van

Kerkrentmeesters
We begrijpen dat het een drukke tijd van het jaar is, maar
we hopen dat u een moment kunt vinden om uw
L

Overledenen
Datum Naam Leeftijd
18-10-2024 Mevr. L. Breeman 96 jaar
20-10-2024 Mevr. A. van den Berg-Ommering 92 jaar
22-10-2024 Dhr. AN. den Braber 73 jaar
29-10-2024 Dhr. H.W. van Mastrigt 67 jaar
3 november mw. H. Haas Bokhorst 99 jaar
7 november mw. W.J. den Ouden-den Ouden 93 jaar
11 november dhr. H. van der Ent 78 jaar
12 november mw. W. Tuinman-Rozema 87 jaar

*

Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR-code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend
worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

Oktober Kerkapp Bankrekening
Collecte diaconie €491,50 € 133,50
ICAD €173 € 27,00
Collecte kerk €815,50 € 206,50

Adriaen Janszkerk Pelgrimskerk

Zonda Diaconie Kerk Diaconie

6 okt €15,00 €10,00 €41,60
13 okt €11,20 €11,20 € 34,35
20 okt €10,65 €10,65 €57,90
27 okt € 5,00 € 4,00 €81,05

Totaal

€ 62500
€ 200,00
€1.022,00

Kerk
€ 83,00
€ 33,30
€57,25
€066,87

Scan de QR-code met de camera
van uw telefoon of tablet.
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Van de predikant

Rondom de diensten

De dagen worden steeds korter. We naderen het einde van
2024 en maken ons op om weer Kerst te vieren, altijd een
bijzondere tijd in het jaar!

Zondag 1 december, de 1e Advent, is ds. CorBert de Rooij
onze voorganger. Zondag 8 december mag ik zelf
voorgaan. In deze dienst zullen we ook het heilig
Avondmaal vieren. Ook zondag 15 december, de 3e
Advent, hoop ik zelf te spreken. Zondag 22 december is
ds. Dirk van Vreeswijk onze voorganger.

Op Kerstavond 24 december is er om 22:00 uur een
Kerstnachtdienst, waarin we bekende Kerstliederen bij het
orgel willen zingen. Ik mag dan zelf voorgaan.

Op 1e Kerstdag, woensdag 25 december, willen we samen
Kerst vieren in een dienst die om 10:30 uur begint. Ook in
deze dienst mag ik spreken.

Zondag 29 december zal ds. Jacob Schneider bij ons
voorgaan. Op Oudejaarsavond 31 december is er om
19:30 uur een gezamenlijke dienst in de Pelgrimskerk.
Daarin zal ds. Dirk van Vreeswijk voorgaan.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Terugblik gedachtenis overledenen

Op zondag 24 november stonden we stil bij hen die ons
ontvallen zijn. Wie in geloof gestorven zijn, zijn ons
voorgegaan in Gods geweldige toekomst. We hebben in
deze dienst met name hen herdacht die ons uit de kring
van de gemeente in het afgelopen jaar ontvallen zijn. De
volgende personen zijn herdacht:

- 18-12-2023, Hendrik Poel, 87 jaar

- 25-02-2024, Iréne Bakker-Oosterman, 83 jaar

- 02-05-2024, Yvonne de Haas-Schiff, 89 jaar

= 04-07-2024, Cornelia van Pinxteren-van Akelijen, 103 jaar
- 01-08-2024, Maria Johanna Withaar - Jongenotter, 93 jaar

We wensen de nabestaanden Gods kracht en troost toe in
het gemis.

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Zieken

Mw. Jeannette Schuurmans moest een operatie
ondergaan om een tumor in de darmen te laten
verwijderen. Het herstelproces na de operatie zat tegen,
waardoor ze verder moet aansterken in Aafje
Revalidatiehotel Maasstad, kamer 323. Al met al heeft de
ingreep een flinke impact voor Jeannette zelf en ook voor
haar man Freek. We leven met hen mee en wensen haar
een goed herstel en hen samen Gods nabijheid toe en
kracht toe.

Dhr. Aad Schuijer heeft een hartinfarct gehad. Dat was wel
even schrikken voor hem en zijn vrouw Wil. Hij is
geholpen aan enkele vernauwingen in zijn bloedvaten en
heeft rust nodig om te herstellen, wat een hele uitdaging
is voor een bezig baasje als hij. We wensen hem een goed
herstel en Gods nabijheid toe!

Gebedsmoment

Elke tweede woensdag van de maand bidden we — samen
met gemeenteleden van Meer dan Beverwaard - voor
onze gemeenten en voor de wijk. De consistorie van de
AJK is de vaste locatie voor dit gebedsuur, van 19:30-20:30
uur. De eerstvolgende keer is woensdag 11 december.
Kom je meebidden?

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de
consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op dinsdag
3 december gaan we verder met het thema van de
groeigroepen van dit seizoen: Dichterbij dan je durft te
dromen. We bespreken diverse Bijbelteksten uit het Oude
en Nieuwe Testamenten over mensen die God ontmoeten
als een sprekende God die met ons is. Deze keer staat
Handelingen 16: 1-10 i.c.m. Genesis 50: 15-21 centraal,
met als thema: Gods leiding in mijn leven.

Senioren kerstviering

Op dinsdagochtend 17 december willen we als
gezamenlijke PKN-kerken in sselmonde weer een
senioren-Kerstviering organiseren. Na een viering in de
Groene Tuinkerk zullen we dan samen lunchen. Houd u de
berichten daarover in de gaten.

Kerst op het plein

Ook dit jaar willen we weer Kerst op het plein vieren met
de buurt, op zaterdag 21 december. Houd de aparte
berichten daarover in de gaten. Hopelijk ben jij ook dan
weer van de partij!

Uw dienaar, Hans Schaap




Vervoer naar de kerk Bij verhindering graag
1 dec ? de chauffeur bellen:
8 dec Roelof Roelof Hazewindus
15 dec Aad 06 578 55 400
22 dec Bastiaan Bastiaan de Ruiter
25dec Aad 06 229 32635
29 dec Roelof Aad Schuijer
06 286 26 274

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijer: 0180412141

Voor de kinderen
- Elke week is er oppas

- Kinderprogramma 1, 15 en 22 december

- Tienerdienst 8 december

Felicitaties

Op 30 oktober mocht mevr. C. A. Van der Sluis -
Haasnoot 80 jaar worden.

Op 6 november vierde het echtpaar A. Van Dam -
Westerveld hun 72ste trouwdag !

Allen van harte gefeliciteerd. We wensen u Gods
onmisbare Zegen voor de tijd die voor u ligt.
Een hartelijke groet 5 .
Nel, Jannie, Aafke, Ellie, Tinie en Irene =

Hen die ons zijn voorgegaan

Op zondagochtend 27 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zijn de namen genoemd van de
gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn ontslapen. Wij herdachten niet alleen hen, maar ook al die anderen die in
het afgelopen jaar of al langere tijd geleden zijn overleden. Zo stonden we stil bij:

Naam
» Pieter Bruggeman
- Neeltje van der Valk - Harteveld
- Annemieke Penneweerd
- Johanna Pieternella van Zweden
« Irene Bakker - Qosterman
- Teunis Jacob Jansens
« Cornelia Brooshooft - Kievit
- Cornelis Marie Manneke
« Anna Maria Daams - van Lutterveld
« Pieter Johannes de Sterke
» Elske van der Biezen - Nijenhuis
- Francina Visser - van Wijk
= Heiltina Jantina Kampen - Keizer
- Arigje van den Berg - Ommering
« Willemke Tuinman - Rozema

Johannes op Patmos schrijft:

Sterfdatum

5 december 2023
18 december 2023
21 december 2023
29 januari 2024

5 februari 2024

15 februari 2024
12 juli 2024

24 juli 2024

25 juli 2024

2 augustus 2024
24 september 2024
29 september 2024
9 oktober 2024

20 oktober 2024

12 november 2024

Leeftijd
75 jaar
97 jaar
75 jaar
93 jaar
83 jaar
90 jaar
94 jaar
86 jaar
93 jaar
80 jaar
85 jaar
94 jaar
89 jaar
92 jaar
87 jaar

‘En ik hoorde een stem uit de hemel zeggende: Zalig zijn de doden die in de Here sterven, van nu aan. Ja,
zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na!




Bijzonderheden rondom de diensten

We zijn op weg om het feest te vieren van Christus’ komst
in onze wereld. God heeft omgezien naar deze wereld! In
Jezus Christus is God zichtbaar geworden.

Het thema van de kinderkerk is in de maand december:
‘Bestemming Betlehem'! In de verhalen van deze serie
staan de stad Betlehem en de gebeurtenissen die daar
plaatsvinden in het middelpunt, beginnend bij het
verhaal over Ruth die met Naomi naar Betlehem reist,

en eindigend met de geboorte van Jezus. Het Christus
-feest vieren geeft ons hopelijk weer moed; de
gebeurtenissen in ons land en in de wereld stemmen ons
bepaald niet vrolijk. ‘Geef vrede Heer, geef vrede’ Maar
ook dit, dat we mogen weten dat de Vredevorst tot Zijn
doel zal komen met Zijn volk, met onze wereld,met ons
leven!

Er wordt in de komende weken op het kerkelijke erf veel
aangeboden, waaronder:

# de gezamenlijke kerstviering voor senioren in de
Groene Tuin kerk (dinsdag 17 december; inloop vanaf
10:15 uur). Zie elders in het kerkblad de uitnodiging.

# om met de kinderen, hun ouders en anderen te gaan
zingen in één of twee verpleeghuizen. Hoe en wanneer,
dat wordt later bekend gemaakt via de zondagsbrief en
de kerkapp.

# De kerstavonddienst op dinsdag 24 december (20:00
uur) willen we het karakter geven van een
volkskerstzangdienst. Veel bekende liederen zullen we
dan met elkaar zingen. Voor een aantal mensen is zo'n
dienst dé gelegenheid om de kerk (weer eens) te
bezoeken. Het zou fijn zijn als de wat meer gesettelde
kerkgangers hen op die avond omringen. Om hen
bijvoorbeeld voor of na de dienst aan te spreken. Soms is
dit hét contactmoment om mensen weer bij het
Evangelie te betrekken. Of probeer eens iemand mee te
nemen naar één van de kerkdiensten. Vooraf aan de
dienst staan de deuren al eerder open om o.a. met elkaar
koffie te drinken.

# Dit alles geldt ook voor de kerstmorgendienst op
woensdag 25 december. Dat belooft opnieuw een
feestelijke samendienst te worden. En dan is opnieuw
Betlehem de place-to-be; wijze mensen vallen in
aanbidding neer voor het kind, de koning van de Joden.

Nu stroomt het licht de wereld
binnen,

nu zien wij hoe God overwint.
Het leven gaat opnieuw
beginnen,

wanneer wij ons, met ziel en
zinnen

gewonnen geven aan dit Kind.

# Als het goed is ontvangt u in de laatste week van
december het volgende kerkblad. Maar bij deze een
aankondiging voor de diensten tijdens de jaarwisseling.
De gezamenlijke oudejaarsdienst (dinsdag 31
december) begint om 19:30 uur in de Pelgrimskerk. Op
nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari is er een vesper; we
beginnen dan om 10.30 uur. Na afloop is er dan
gelegenheid om elkaar het Goede en Gods zegen voor
2025 toe te wensen.

Hele goede en gezegende diensten toegewenst.

Omzien naar elkaar

We willen bidden voor mevr. P.L. (Nel) van Qers. Ze tobt
met haar gezondheid, o.a. duizeligheid. Sterkte
toegewenst. Dhr. Ronald van Pelt moest in de afgelopen
periode opnieuw naar het ziekenhuis voor (een
vervelend) onderzoek. We hopen en bidden dat de
onderzoeken geen verslechteringen (hebben) laten zien.
Dhr. Tom den Daas is thuis, maar hij tobt wel met
toenemende gezondheidsklachten. Sterkte, ook zo naar
zijn vrouw Marga toe.

De toestand van mevr. J. van Prooijen - Leeuwenburgh
(Aafje Meerweide; Grote Hagen 98; 3078 RC Rotterdam) is
nu opnieuw heel zorgelijk. Verleden jaar in de zomer
kwam ze al in het hospice te liggen; knapte toen
wonderlijk op en verhuisde daarna naar Meerweide. Nu is
haar toestand zodanig dat we bidden dat God haar verder
zal leiden.

Dhr. C.E. (Ernst) Evers is verhuisd naar het
woonzorglocatie ‘Dijkveld’ (Huniadijk 251, 3079 EG
Rotterdam). Daar is hij onlangs naar een “eigen’,
opgeknapte kamer gegaan. Hopelijk voelt hij ook daar
zich gauw thuis. Dat geldt ook voor dhr. D. (Duurt)
Kampen. Hij woont in Sonneburgh (Ravenswaard 5, 3078
PG Rotterdam). Ook hij verhuisde intern naar een andere
kamer.

En zo willen we bidden voor hen die verdriet hebben, van
onlangs of van langer geleden.




Maar ook voor hen die zorgen hebben om hun (mentale)
gezondheid, of bij dat lange revalidatieproces of bij het
ouder worden. Maar we denken ook aan hen die zorgen
hebben om de gezondheid van één van hun geliefdes.
Voor een ieder: van harte in dit alles volharding, geloof en
Zijn nabijheid toegebeden.

In memoriam

Op zondag 20 oktober overleed mevr. Arigje van den
Berg - Ommering. Ze werd 92 jaar. Haar man was oud
ambtsdrager in de Pelgrimskerk; hij overleed eind
december 2018. Zelf was zij destijds actief in het
kinderwerk op de woensdagmiddagen. Lang hebben zij
gewoond aan het Schuilingsoord. De laatste jaren
verbleef ze in Sonneburgh. In besloten kring is er van haar
afscheid genomen.

‘De Heer is mijn herder! Op 12 november, is mevr.
Willemke Tuinman - Rozema overleden, op 87 jarige
leeftijd. Weduwe van Jacob Tuinman. Geboren in
Zwartsluis, haar man in Genemuiden. Door zijn werk
kwamen ze na hun huwelijk in Rotterdam te wonen. Sinds
2000 woonden ze aan het Kreileroord, daarvoor in
Beverwaard. Wil Tuinman was de laatste jaren gebonden
aan haar woning door o.a. haar zeer beperkte
gezichtsvermogen. Een geliefde, zorgzame, sociale
moeder en oma, zo omschreven haar kinderen haar. De
afscheidsdienst en begrafenis was op zaterdag 16
november op Oud lJsselmonde.

We dragen de rouwdragenden, in het bijzonder de
gezinnen van Arigje van de Berg en Wil Tuinman op in
uw, jouw voorbeden. Maar we willen ook bidden voor
hen die al langer een verlies met zich meedragen. Gods
troost toegebeden.

Groothuisbezoek

In het komende winterseizoen organiseren we per wijk
groothuisbezoeken. Om zo elkaar even te zien, te
spreken, met elkaar te bidden en uit de Bijbel te lezen.
Maar hopelijk ook om dat te verwoorden wat ons bezig
houdt, ook in het geloof. De contactpersonen en ik zien er
naar uit om jou, u te ontmoeten. Onlangs hadden we al

Bloemen

De bloemen zijn de laatste weken namens de
gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en ter
bemoediging gegaan naar: Ll fits

3nov mw.van Qers r

% 1 ©_ 270kt dhr.VanHeerde |
T ) ll_]\l.nfv fal,n Schras | &4
\ |

mooie ontmoetingen.

In de komende periode hopen we de gemeenteleden uit
Kreekhuizen, Lombardijen, Waarden en Sportdorp,
waarvan Hennie Schreuder de contactpersoon is, te
ontmoeten.

Van harte welkom in de Pelgrimskerk op dinsdagmiddag
26 november (inloop: 14:45 uur) of op donderdagavond
12 december (inloop: 19:45 uur).

Bijbelochtend

De Bijbelochtend ging al in september van start, maar
nogmaals ook hen die nog niet in de gelegenheid waren
om erbij te zijn: welkom voor de komende Bijbelochtend
op woensdag 18 december, aanvang 10:00 uur. Om
09:45 uur staat de koffie klaar.

We lezen dit seizoen uit Hebreeé&n 11: hoe tal van mensen
ons zijn voorgegaan in het geloof. En wat hun gang door
het leven ons te zeggen heeft. We lezen op deze ochtend
over Abraham en Sara: Hebreeén 11: 8-12. Welkom!!

Verkiezing ambtsdragers

Momenteel beraadt de taakgroep zich over twee nog
openstaande vacatures. Daarbij gaat het om een vacature
voor ouderling en voor de vacature van
ouderling-kerkrentmeester. Heel graag uw gebed
daarvoor. En neem uw/jouw verantwoordelijkheid als er
daadwerkelijk een beroep op u/jou wordt gedaan.

Tenslotte
Het Goede van God toegewenst en daarbij ook een
gezegend Christusfeest. In Hem verbonden, ook namens
Jeannette,

Dirk van Vreeswijk.

Advertentie

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-llsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

5

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

www.whbgij.nl
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Zangdiensten Breepleinkerk
"Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 8 december
Voorganger: ds. Eric Versloot.

Organist: Wim de Penning.
Medewerking: The Martin Mans Formation; olv. Martin Mans.
Soliste: Eline van Nood

Zie http://www.breepleinkerk.nl/zingenmaaktblij

/I;erstherberg 2024

Ook dit jaar openen we weer een Kerstherberg in de
Groene Tuinkerk op dinsdag 24 december tussen
14.00 - 17.00 uur.

Het thema van dit jaar is: Klokken van Hoop.

Er is een kerstcafé, kraam van de Wereldwinkel,
knutseltafel, het Dickenskoor komt Christmas Carols
zingen, en verder is er een pubquiz en een

verhalenverteller.

S

Wij sluiten de Kerstherberg in de Groene
Tuinkerk rond 17.00 uur, maar het feest
gaat daarna verder in de Kerk aan de
Maas in Bolnes, waar een maaltijd
gebruikt kan worden en daarna de
Kerstsamenzang en Kerstavondviering is.
De avond wordt afgesloten met een gezellig samenzijn
met gluhwijn, warme chocolade, koffie en thee rond 20.30
uur.

J

Advertenties

p TIMMERMAN NATUURSTEEN

Miaumsrers (T ealand)

Grafgedenkstenen Holigvoatsiuls, Rotterdam
Barkel ar Rodents, Goss "l.r-'

Traditiorasl an sgontipls

TIMMERMAN-NATUURSTEEN NL
() VANDERWIEL

Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
L, 010-497 84 41

Q Bredencord 2, Rokzerdam

& wwwowielmak.nl =info@wielmak.nl

Vakmanschap sinds 1839

Nieuw van Lynn Austin

‘Wachten op Kerst'

Een hartverwarmende verhaal over het
ultieme kerstwonder, met de personages uit
'Al mijn geheimen'.

Meer info of uw bestelling:
www.vanrietschoten.nl 010.4820488
boekhandel@vanrietschoten.nl

Van Rietschoten

boekhandel - sinds 1926




Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|
Niet ontvangen:
Groene Tuinkerk
Dhr. Gerrit Buizer
Adriaen Janszkerk
Dhr. Jack van Balen
Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter
Redactie:

Groene Tuinkerk
Mw. Corrie Melenberg-Schop en
Dhr. Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad. pk@kerkinijsselmonde.nl
Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 B7
redactie.ajk@gmail.com

010-48307 64
010-4838237

06-31969486

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD lJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NLO9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 -482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 13 december 2024

18.00 uur voor het magazin van januari
2025 met het thema:

Als nieuw!

druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)
Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010 -482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com
Koster: Dhr. Piet van Rikxoort, 06-27 314093
Preekvoorziener: Mw. Mathea van Dam, 06-37 193133
Scriba: scriba.groenetuinkerk@gmail.com

bijdragen kerk (0.a. VVB}.......cccenoe...NL10 INGB 0000 1886 02
of .. NLO9 RABO 0159 0964 80
Diaconie.. s NLE1 INGB 0000 2056 29
Zending...nennsNL32 INGB 0000 5634 99
Project Werelddiaconaat.........ceee.....NLE1 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst...reineeneeeenne.NLO2 INGB 0003 8639 79
tnwv. ). Busse - Dekker eneof MK.). van der Meer - Koole

NL10 INGB 0000 1886 02
NLOS5 INGB 0000 2864 68

Kerktadio: .cumnaiaiss
Collectebonnen... s

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker
Scriba:
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434} en
Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),
vertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
MNL30 INGB 0002 7781 42

Diaconie:

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog
voorzitter.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06-13556585en 010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
Usselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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QWW,QKerstkind 7 KIK

Kik en de muizen verheugen zich op Kerstmis, vooral
op het kerstspel 's middags. Heel veel kleine en grote
kinderen komen er verkleed aan meedoen. Er zal ook
een echte baby zijn. Hij heet Jeppe en is bijna een jaar.
Zijn papa en mama heten Theo en Vera. Maar straks in
de stal zijn ze Jozef en Maria en het kindje Jezus.

Er zullen schapen omheen staan, herders en engelen.
En ook rumoerige muizen en een kalme Kikker. Wat
verheugen ze zich op die middag! Maar een week voor
Kerstmis horen ze slecht nieuws. De dominee komt in
paniek naar de kosteres toe rennen. ‘Brenda,’ zegt hij,
‘we moeten snel op zoek naar een nieuw kerstkind!
Vera en Theo hebben vannacht hun tweede kindje
gekregen. Ze is vijf weken te vroeg geboren! =

Kindje, lief kindje, zo lang verwacht,
Kindje, lief kindje, geboren vannacht,
niet in een wiegje, een huis, een paleis,
maar in een stal, in een kribbe, op reis.
Kindje, lief kindje, zo kwetsbaar en teen
Wondere gestalte van God, onze Heer.
Welkom Ji), Kind, in ons lief en ons leed.
Wie weet deze Nacht hoeveel jij ol weet?
Kindje van vrede, een vleug paradijs.
Kindjelief, slapend, onwetend, zo wijs.

Uit de Bijbel

be engel zei: Jozef, zooh van bavid,

wees Niet bang Jje vrouw Maria bi) je 4 nemen,
want het kind dat ze draqgt

is verwekt door de heilige Geest.
Mattelis 1:20b

Alles is goed, maar ze spelen nu natuurlijk niet mee!
Kik en de muizen zitten sip bij elkaar. ‘Geen kerstspel
dit jaar, zucht Kik. ‘Ze kunnen toch een pop nemen!’
zegt Mindy muis. Die week gonst de kerk van
bedrijvigheid. Ook de spullen voor het kerstspel
worden klaargezet, met EXTRA voorpret lijkt het wel!
De muizen zijn stikbenieuwd wat er gaat gebeuren.

Tot hun verbazing zien ze Vera en Theo de kerk
inkomen. Met leppe. En een piepklein baby’tje,
verborgen in een doek. Jeppe mag bij Maria op schoot,
en in de kribbe ligt het pasgeboren kerstkind. Noélle
heet ze. En dat Maria in een stoel met wielen zit, dat
vindt niemand raar.




